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Bij de voorplaat.

Het buurtschap Laar wordt inmiddels doorkruist door een autoweg en
het spoor. Aan de andere kant daarvan ligt de hoeve Laar.

In de vorige eeuw woonden hier de bekende families L’Ortye en Drum-
men. Louis Drummen was van 1878 tot 1905 burgemeester van WNijnandsra-
de. Familieleden van hem waren in die tijd gemeentesecretaris of
raadslid. De hoeve was in feite dependance van het gemeentehuis, waar
de burgerlijke stand werd bijgehouden.

De hoeve Laar was aanvankelijk een pachthoeve, die onderhorig was aan
de abdij van Rolduc. Er stond een adelijk huis, omgeven door grach-
ten. Later werd het goed bewoond door de families Van Dobbelsteen, Ab
Ageris en Van Gronsveld. Van een ridderlijke behuizing moet in ieder
geval al in 1262 sprake zijn geweest.

Foto: Jan Jansen
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REDACTIONEEL

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vrienden
op 20 november 1995 hebben wij afscheid genomen van
de heer Piet Hock te Maastricht, die vanaf de oprichting
van de Stichting Vrienden van Wijnandsrade een ge-
waardeerd bestuurslid is geweest. Het oud-schoolhoofd
Hock blijft uiteraard lid van onze vereniging, maar hij
vindt de tijd gekomen om de jongeren zijn plaats in te
laten nemen. Voorzitter en de secretaris hebben de heer
Hock in december bezocht om hem op passende wijze te
bedanken. Ook de heer C6l Gerards te Wijnandsrade
heeft zijn bestuursfunctie neergelegd. Omdat hij even-
eens langdurig zitting in het bestuur heeft gehad,
mocht hij van de Vrienden een blijk van dank in ont-
vangst nemen. Tot nieuwe bestuursleden zijn benoemd
mevrouw Ria Marell, wonend op het kasteel en heer Hub
Ritzen uit Swier, aldaar tevens voorzitter van de buurt-
vereniging. Beiden zijn inmiddels welkom geheten.

In dit bulletin treft de lezer weer een keur van artike-
len aan. De beknopte biografie over Pater Eberschweiler
wordt beé€indigd, van de oprichting van het veldkruis
bij de Blauwe Steen wordt verslag gedaan en er is op-
nieuw een aflevering van de rubriek "Uit de oude doos"
Daarnaast is er ruimte voor de jaarlijkse kroniek, een
tweetal boekbesprekingen en het opduiken van een
bijzonder souvenir uit de oorlog. Wij ontvingen een
genealogie van de familie Waelen en een bijzonder ver-
haal van Fons Erens. Kortom "voor elck wat wils".

Mocht u als lid van de Vrienden van Wijnandsrade ook
zelf eens een heemkundige bijdrage willen schrijven of
reageren op een van de bijdragen in dit blad; dat kan
en daar hoeft u niet voor in het bestuur wvan onze
vereniging te zitten. U kunt uw bijdrage inleveren bij
een van de redactie-adressen.
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Tot slot. Hebt U de jaarlijkse contributie al betaald? Of
een financiéle bijdrage geleverd? Alvast bedankt!

Ons Banknummer is 137736371 RABO-bank Nuth (giro-
nummer van de bank: 1042526) ten name van de Vrien-
den van Wijnandsrade.

Redactie

STADSWANDELING SITTARD

Opr 19 mei 1996 organiseren
de Vrxienden v Aarn Wijnands—
rade een stadswandeling
door Sittard.

Onder de deskundige lei—
ding van heemkundige Eddy

Vv an den Ende, die ZEarant
staat voor een levendige
uitleg biJ de vele histori—
sche bezienswaardigheden,

start deze excursie om 14.00
VT .

Degenen die aan deze stad—
wandeling willen deelnemen,
wordt wverzocht zichh vooraf
te meldenn biJj de Vrienden:

telefoon o455 — 5241135 of
5244898 of 5242696.
Verzocht wordt opP eigen

sclegsenheid naar Sittard te
reizen.

Circa 13.45 Tauar verzamelen
wij ons bij het VVV—kantoor
vV AarL Sittard. Dat iss nabij
het gemeentehuis (voldoende
parkeerruimte beschikbaar)
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Het nieuwste veldkruis aan ’t Waalhuis
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RELIGIEUZE
LANDSCHAPSMONUMENTEN

2.1. Veldkruis in ’t Waalhuis
(vervolg)

Sinds 2 oktober 1995 is Wijnandsrade weer een '"Waal-
huizerkruis" rijk.

De kruising van de paden tussen Wijnandsrade, Helle-
broek, Laar, Brommelen en Swier werd eeuwenlang door
een veldkruis gemarkeerd.

De laatste decennia gaapte ter plekke een hatelijk gat
of waren hier de treurige restanten te bezichtigen wvan
weer een dappere maar ijdele poging, deze vijfsprong
van een rustpunt te voorzien.

Op initiatief van enkele inwoners van Hellebroek en
Swier is sinds kort weer aansluiting gezocht op de
eeuwenoude traditie en wordt deze plek opnieuw door
een veldkruis opgesierd.

Het recent geplaatste kruis is afkomstig van de heer
V.T.H.H. van Hoven, landbouwer uit Laar die deze beeel-
tenis al langer in zijn bezit had. Het nieuwe kruisbeeld
staat aan de rand van een perceel grond, dat sinds
jaar en dag door de familie Collaris uit Hellebroek wordt
bewerkt. De heer Collaris heeft de jongste aanwinst er
zelf geplaatst. Hij loste daarmee een persoonlijke belofte
aan van Hoven in.

Pastoor Th. Stolker van Wijnandsrade zal het kruis in
de loop van 1996 inzegenen.

De initiatiefnemers lijken met dit nieuwe, gietijzeren
kruisbeeld stylistisch aansluiting te hebben gezocht op
een eerdere versie uit 1978. Ook toen sierde een fel,
witte crucifix een gitzwart kruisbeeld.

Aan de voeten van de lijdende Christus wordt nu wvanaf
een witte plaat Gods zegen afgeroepen over het kruis
en de omringende velden.
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Foto boven: het nieuwe veldkruis bij De Blauwe Steen
Foto onder: Pater Souren verricht de inwijding
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Twee potige bielzen steken langszij uit de grond.

Als strenge veldwachter lijken zij de zegen van de
hogere machten te willen afdwingen en toekomstige
aanvallen op het Waalhuizerkruis een halt te zullen
toeroepen.

3. Wegkruis de Blauwe Steen

Boven het buurtschap de Vink buigt een smalle modder-
weg omhoog naar de manege naast de langgerekte boer-
derij "op de Blauwe Steen'. De boerderij domineert het
gelijknamige buurtschap van Wijnandsrade.

Een '"blauwe steen" klinkt kil. Stenen zijn hard en
blauw doet aan adel denken. De naam voert terug naar
de Germaanse tijd. Een blauwe steen stond toen voor
een maalsteen, waar de Germaanse mannen zich verza-
melden om te vergaderen en om recht te spreken.

In de bocht naar de Blauwe Steen toe markeert een
eikehouten veldkruis de plek, waar een smal pad tussen
het akkerland terug omlaag kruipt. Onder een houtsnij-
werken puntdak schuilt de lijdende Christus. Aan de
voeten van de crucifix is een houten plaat geslagen.

Het wveldkruis roept de passerende wandelaars in het
dialect op tot naasteliefde: "Goat mer wiejer en maak
angere bliejer". Direct naast het wveldkruis lijkt een
verkeersbord een eigentijdse vertaling aan die oproep
te geven. Het verbiedt de doortocht aan alle gemotori-
seerde verkeer. Alleen landbouwvoertuigen mogen hier
nog verder.

Het veldkruis dateert van recente datum.

Terwijl de laatste decennia het katholieke geloof in heel
Nederland steeds meer in de verdrukking geraakt,
lijken nieuwe veldkruisen in Wijnandsrade de laatste
jaren als paddestoelen uit de grond te schieten.
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Het wegkruis op de Blauwe Steen dateert van 13 april
1995. Het is van de hand van Zef Meessen uit Swier, die
enkele maanden later mede aan de wieg stond van het
nieuwe veldkruis in 't Waalhuis. Zef Portz en Col Ge-
rards uit Wijnandsrade hielpen hem bij de installatie
van . dit nieuwe veldkruis op de driesprong nabij de
Blauwe Steen.

Bij gelegenheid van de jaarlijkse sacramentsprocessie
zegende pater Souren het nieuwe veldkruis anderhalve
maand later in.

"Hoop maar niet op mooi weer, want met Hemelvaart
regent het altijd" had de geestelijke zijn gelovigen
vooraf voorgehouden, "want de Heer is ook in de wol-
ken ten hemel gevaren".

Een groepje prevelende parochianen wandelde op de
woensdagavond voor hemelvaartdag inderdaad onder een
zwaarbewolkte en vochtige hemel achter pater Souren,
zijn acolieten en fanfareklanken aan; men ging door de
velden, via het buurtschap de Vink, naar de Blauwe
Steen en na een bijzonder korte plechtigheid weer
terug langs de manege en de boerderij, richting Wij-
nandsraderbos en de Stephanuskerk.

Ajax werd later die avond voor het eerst sinds jaren
weer Europees kampioen.

Jan Jansen
Wiel Oehlen

Tijdens het komende Antiek- en Folklorefestival in
augustus 1996 zal er op de hoek van de Allee en de
Kersboomkensweg een nieuw gietijzeren kruis worden
geplaatst en ingezegend. Dit is een prijzenswaardig
initiatief van de Handbalvereniging Wijnandia.
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DE FAMILIE WAELEN IN WIJNANDSRADE
TUSSEN 1600 EN 1700

Bij het genealogisch onderzoek naar mijn familie vond
ik in Wijnandsrade de oudste bekende stamvader Willem
Waelen.

Van hem zijn twee zusters bekend, namelijk Judith
(overleden te Swier op 18 april 1686) en Agnes. Judith
was getuige bij de doop in Wijnandsrade op 25 maart
1682 bij een kind van Petrus Willems en Joanne Walen
(een dochter van Willem) en Agnes was getuige bij de
doop in 1664 van een kind van Leonard Erckens en
Anna Frencken. Zij waren beiden ook getuige bij de
doop van kinderen van Egidius (zoon van Willem) in
1676 en 1679.

Broers van Willem kunnen =zijn Andre en Joannes,
getuigen bij de doop van kinderen van Willem in 1664
en 1687.

Verder woonde in Swier Nicolaas Waelen, gehuwd met
Anna N.N. Van hen is op 1 september 1626 een zoon N.N.
in Wijnandsrade gedoopt. De vraag is of dit de vader
van Willem was. Volgens een akte van de schepenbank
van Wijnandsrade van 31 oktober 1647 kocht deze
Nicolaas vier bunder en twee morgen land in Hunnecum,
Nuth en Wijnandsrade.

Er is nog een andere Willem Waelen. Deze is gehuwd in
Wijnandsrade op 4 november 1663 met Maria Grootjans.
Van dit echtpaar is verder niets bekend.

In Swier heeft het "Waalhuis" gelegen, aan de huidige
Waalhuizerweg komende vanaf het Oude Molenvoetpad, in
het dal wvan de Bissebeek aan de rechterkant, iets
verder dan de bank die links van de weg staat. Op een
kaart uit 1778 staat het huis nog vermeld. )
Dit huis is genoemd naar zijn vroegere bewoners, de
familie Waelen.

In de registers van de schepenbank van Wijnandsrade
is een testament van Judith Waelen aangetroffen, geda-
teerd 22 april 1646, waarin zij zwaar ziek zijnde haar
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laatste wil bekend maakte. Zij vermaakte aan Gertruyd
Schreurs de kamer achter de keuken, de koestal met de
schuur, voor de trouwe diensten aan haar bewezen. Dit
stuk is getekend te Swyer door haar en de getuigen
(met + als merk van Judith Waelen; zij kon niet schrij-
ven) en de getuigen Willem Bruls, Steven Eggen en W.
Coenen, pastoor van Wijnandsrade.

Hier werd een deel van een huis geschonken dat niet
verder omschreven is. Was dit het Waalhuis?

Is dit de Judith Waelen, die in Kerkrade op 17 januari
1616 is gedoopt? Zij kan een zuster zijn geweest van
Nicolaas en dan was zij een tante van Willem.

Zo zullen meer vragen op 2zoek naar de voorouders
onbeantwoord blijven.

De genealogische bronnen, waarin je uit die tijd iets
kunt vinden, zijn bij uitstek de kerkregisters.

In het concilie van Trente van 1545 tot 1563 was beslo-
ten dat de pastoors doop- en huwelijksregisters moes-
ten bijhouden. In Limburg wordt omstreeks 1620 een
begin gemaakt met kerkregisters. Overlijdensregisters
waren toen nog niet verplicht. Daarmee werd later
begonnen. Onderzoekers kunnen zich met deze registers
gelukkig prijzen, ook al bevatten deze nog wel eens
hiaten.

In de huwelijksregisters werden in het algemeen niet de
ouders van de bruid en de bruidegom vermeld. Heel wat
onderzoeken lopen vast op een echtpaar, waarvan wel
het huwelijk is te vinden maar niet de herkomst en de
namen van de ouders.

Dit probleem is mij ook overkomen. Waar kwamen de
Waelen’s vandaan, voor zij in het Waalhuis in Wijnands-
rade gingen wonen.

Ik vond in Heerlen: "Gehuwd, 16 november 1597, Herma-
nus Walen en Katharine Haambachs'". Gedoopt in Kerkra-
de: "Elisabeth, 30 maart 1618 en Judith, 17 januari 1616,
beiden dochters van Egidi Walen en Catharina Kreichels,
waarbij doopgetuige was Catharina Waelen, gehuwd op
16 augustus 1656 met Philippes Schitz". Verder nog
gehuwd in Kerkrade: "Op 22 november 1667 Maria
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