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Bij de voorplaat:

De Mariagrot van Wijnandsrade stamt uit het midden van de jaren zeventig van de
vorige eeuw en is daarmee cen van de oudste van Limburg, zo niet de oudste.

Na jaren van verval werd zij begin 1998 in oude gloric hersteld.
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In memoriam

Oud-burgemeester Constant Joseph Marie Snijders is in de avond
van zaterdag 21 november 1998 in zijn woning aan de Hellebroeker-
weg 43 overleden. Hij heeft de gezegende leeftijd van 97 jaar be-
reikt, op 14 december zou hij 98 zijn geworden. Een opmerkelijke
bijzondere man, die onophoudelijk klaar heeft gestaan voor de ge-
meenschap, waarin hij sinds 1926 woonachtig was.

Hij werd in 1900 geboren op de kasteelhoeve Rivieren, waar zijn
vader, J.W. Constant Snijders, pachter was. Deze had in 1917 de
Brommelerhof gekocht van de heer Dupont te Heerlen, die de boer-
derij het jaar tevoren had overgenomen van Baron Pius Wilderich
van Bongart, Graaf van Waldendorf, die zich van zijn bezittingen in
Wijnandsrade ontdeed. De toenmalige pachter van Brommelen was
de heer Vaessen. Deze vernam van de nieuwe eigenaar dat hij de
hoeve moest verlaten na afloop van het 12-jarige pachtcontract,
omdat diens zoon er wilde gaan boeren. Toen een broer van deze
Vaessen, die woonde op de Hoeve Gitsbach (nabij kasteel Terworm)
bij een ongeluk met een stier het leven verloor, verhuisde de familie
daarheen. Daarmee kon de 2S-jarige Joseph Snijders vervroegd
verhuizen naar Wijnandsrade, waar hij op 15 maart 1926 aan de slag
ging'

Hij trouwde hetzelfde jaar op 21 juni met Clara Keybets, die afkom-
stig was van de Winselerhof te Kerkrade (thans Landgraaf). Het
echtpaar kreeg 9 kinderen, van wie er nog 7 in leven zijn. Het ging
goed met het bedrijf en daardoor was Snijders in staat tussen 1935
en 1950 de boerderij en bijbehorende landerijen grotendeels in eigen-
dom over te nemen *

Naast het leiden van dit boerenbedrijf, zette hij zich reeds als jon-
geling in voor het verenigingsleven. Vanaf zijn 16de jaar was hij

. PJMH.Th. Snijders. Boeren en Hoeven in de Vrije Heerlijkheid Wijnandsiade. Beegden.
1989, p. 49.

2. Hij was daardoor in feite de eerste eigenaar van de Brommelerhof. die de hoeve ook zelf in
exploitatie had.
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oud-burgemeester Snijders tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen

koorzanger, tenor. Hij was in Voerendaal een van de oprichters van
het gemengd koor Inter Nos. Vijf jaar was hij ook lid van de Heer-
lense zangvereniging Mignon. Vanaf 1931 werd hij voorzitter van
het kerkelijk zangkoor te Wijnandsrade en gedurende elf jaar (1941-
1952) was hij ook dirigent van dit koor. Vooral het gregoriaans had
zijn warme belangstelling.

Tot het eind van zijn leven heeft hij zich sterk verbonden gevoeld
met de koorzang, ofschoon hij de laatste jaren, mede omdat zijn
gehoor achteruit was gegaan, niet meer actief meezong.
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Al jong kwam Jos. Snijders in de politiek. Hij schreef hierover: ‘Ik
herinner mij nog goed, dat ze mij in de jaren '30 hier in Brommelen
kwamen vragen om raadslid te worden. Ik wilde daar eerst niet aan
denken; maar toen men bleef aandringen, heb ik maar ja gezegd. Ja,
en toen kreeg ik zoveel stemmen. dat ik ook gelijk in de raad zat.™
Vanaf 3 september 1935 bezette hij die raadszetel en van 1938 tot
1952 was hij, met onderbreking tijdens de oorlog, wethouder in
Wijnandsrade. In dat laatste jaar, op 16 november, volgde hij burge-
meester Godfried Opfergelt op, die met pensioen ging.

Zijn burgemeesterschap duurde twaalf jaar tot de laatste dag van
1965 toen hij zelf vanwege zijn leeftijd moest terugtreden.

Tijdens zijn ambtsperiode werd de uitbreiding van Wijnandsrade ter
hand genomen en ging het met de welvaart van onze gemeente berg-
opwaarts. In 1954 maakte de gemeente een begin met het in eigen
beheer verbreden en asfalteren van het plaatselijke wegennet, ook
ging er toen een vuilnisophaaldienst van start. Onder zijn leiding
ging er een intensief woningbouwprogramma van start, kreeg Wij-
nandsrade een volwaardig gemeentehuis, een postkantoor, een
kleuterschool, een parochiebibliotheek en een sportcomplex. Maar
het gemoedelijke en kleinschalige karakter van Wijnandsrade bleef
behouden.

Hij was als burgemeester een vader voor het gehele dorp en tot nu
toe hebben veel inwoners hem ‘Pa Snijders’ genoemd, een bijnaam
waarmee hij waarschijnlijk de geschiedenis in zal gaan.

Toen Jos Snijders burgemeester was, was er slechts weinig belang-
stelling voor de lokale politiek. De raadsvergaderingen waren op
zaterdagmorgen en de publieke tribune bestond uit vijf stoelen.
Daarvan zei de burgemeester in een interview:

‘Het grootste aantal bezoekers dat wij ooit hier gehad hebben, waren
er twee. Er is ook een tafeltje voor persverslaggevers, maar daar
heeft nog nooit iemand aan gezeten, behalve bij de opening.™

3. ) Snijders in "Swier. zoals het was, is en mag blijven", Wijnandsiade, 1993, pag.|4.

4. De Nieuwe Limburger |8 april 1962.
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Op 30 mei 1962 werden in Wijnandsrade de gemeenteraadsverkie-
zingen overgeslagen, omdat alle zittende raadsleden zich op één lijst
hadden laten plaatsen en er geen tegenkandidaten waren’.

Ook maakte hij het mee, dat de gemeentesecretaris L. Bogman
moest aftreden, omdat die trouwde met de dochter van de burge-
meester, Tonny. Dat was ook in 1962 en volgens art. 104 van de
toenmalige Gemeentewet waren functies in deze familierelatie niet
toegestaan. Gelukkig kon schoonzoon Bogman al spoedig daarna
het burgemeesterschap van Slenaken op zich nemen.

Jos. Snijders was een actieve man. Naast het gemengd agrarisch
bedrijf, werd hij ook gekozen in het bestuur van de melkfabriek De
Mijnstreek te Heerlen, een functie die hij meer dan 25 jaar vervulde.
28 Jaar lang (1946-1974) was hij hoofdingeland van het Waterschap
Geleen en Molenbeek, waarvan vele jaren in het dagelijks bestuur.
Daarnaast was hij ongeveer 25 jaar bestuurslid van de K.I.-vereni-
ging Westelijke Mijnstreek. Ook was hij lid van de Pachtkamer, een
functie die tot de rechterlijke macht behoorde.

Maar ook binnen Wijnandsrade was hij tientallen jaren de stimulator
van het verenigingsleven. Hij stond aan de wieg van het Gemeen-
schaps- en ontspanningsgebouw, waarvan hij het adviseurschap
bekleedde. Hij was mede-oprichter en 19 jaar voorzitter van de
plaatselijke Woningvereniging. Hij was 30 jaar voorzitter van het
Groene Kruis, afdeling Wijnandsrade. Van de plaatselijke Boeren-
leenbank was hij 17 jaar voorzitter. Als mede-oprichter van de C.V.
De Veldkretsers is hij deze vereniging jarenlang blijven steunen. Ook
heeft hij als beschermheer met de Fanfare St. Caecilia en de
R K.V.V. Wijnandia jarenlang lief en leed gedeeld. Talloos is het
aantal voorwoorden dat hij geschreven moet hebben voor feestgid-
sen en brochures en steeds wist hij de juiste toon te treffen.

De Stichting Vrienden van Wijnandsrade heeft hem in 1982 be-
noemd tot ere-lid uit respect voor zijn waardevolle bijdragen voor
dit dorp. Vanaf het begin heeft hij onze heemkunde vereniging daad-
werkelijk gesteund en voor zijn belangstelling zijn wij hem altijd zeer

5. ). Jetten, Verkiezingen, Bulletin Wijnandsrade. nr 12 (1991). pag. 420-424.
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erkentelijk geweest.

Er bestond veel waardering voor de inzet, die heer Snijders voor het
kerkelijk en wereldlijk gemeenschapsleven heeft getoond. De Paus
eerde hem met de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice en de
gouden medaille van St. Gregorius.

Het gemeentebestuur van Wijnandsrade nam in een besloten gedeel-
te van de raadsvergadering van 25 juni 1976 het besluit de heer
Snijders in Wijnandsrade een straatnaam te geven. In de raadsno-
tulen staat daarover”: ‘Na heropening om ca. 20.45 uur constateert
de voorzitter dat door de Raad zonder hoofdelijke stemming is be-
sloten de aan te leggen verbindingsweg tussen Koningsgraven en het
doorgetrokken deel van de Rhodestraat de naam te geven van ‘Bur-
gemeester Snijdersstraat’ en spreker (Burgemeester Cortenraad) te
machtigen deze beslissing ter kennis te brengen tijdens de op zater-
dag 26 juni 1976 plaats vindende receptie ter gelegenheid van het
50-jarig huwelijksjubileum van de echtelieden Snijders-Keybets’.

Het gemeentebestuur van Nuth benoemde hem op 21 juni 1986 tot
ereburger bij gelegenheid van zijn 60-jarig huwelijk. De eremedaille
met oorkonde werd toen overhandigd door mevrouw E.F.M.
Coenen-Vaessen, burgemeester van Nuth.

Ook nadat zijn echtgenote op 21 september 1988 was overleden,
bleef de oud-burgemeester, ondanks zijn hoge leeftijd, actief en
belangstellend het wereldnieuws en het wel en wee van de gemeen-
schap Wijnandsrade volgen. Geen receptie, concert of andere open-
bare bijeenkomst sloeg hij over en wanneer er mensen in moeilijkhe-
den verkeerden, deed niemand tevergeefs een beroep op hem.

Toen hij in 1990 zijn negentigste verjaardag vierde, liep het gehele
dorp uit om hem te feliciteren. Dat was een manifestatie van dank-
baarheid, die hem diep ontroerde. Zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen koesterden hem en zorgden ervoor dat hij zich
niet vaak alleen voelde. Anderzijds hielp hij nog een handje zoveel
als hij kon en tot op zeer hoge leeftijd kon men hem in Brommelen

6. Notulen raadsvergaderingen Wijnandsrade 1976, p. 124.
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aantreffen bij het aardappelrooien. Hij is uitzonderlijk lang vitaal
gebleven.

Wijnandsrade rouwt.

Op vrijdag 27 november 1998 is Pa Snijders onder grote belangstel-
ling te ruste gelegd in het familiegraf op het oude kerkhof, waar zijn
zoontje Willy en zijn echtgenote hem waren voorgegaan.

Wij zullen hem allemaal missen, nog heel lang. Niet voor niets stond
in een kop in de krant ‘Snijders gul, sociaal en voorbeeldbestuurder’,
een korte maar rake en verdiende typering’. Ofschoon hij vanaf 1965
geen bestuurder meer van de gemeente was, is hij dat nadien in de
ogen van veel mensen wel altijd gebleven. Hij was alom geliefd.
Vooral zijn familie willen wij veel sterkte toewensen bij dit verlies
van een opmerkelijke persoonlijkheid die voor hen maar ook voor
veel andere mensen grote betekenis heeft gehad. De dorpsgemeen-
schap Wijnandsrade past jegens de overledene dankbaarheid en res-
pect. Hij zal nog heel lang in ons aller herinnering blijven.

Hij ruste in vrede.

Het Bestuur van de Heemkunde vereniging
I'rienden van Wijnandsrade

7. Het Limburgs Dagblad wijdde in 25 november 1998 een In Memoriam aan hem.
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Redactioneel

Met bulletin nummer 22 luiden wij 1998 uit. Uit respect vonden wij
het gepast deze editie aan te vangen met een uitgebreide in memori-
am, naar aanleiding van het overlijden van de heer Snijders, oud-
burgemeester van Wijnandsrade. Verder een sfeervolle schets uit
november 1934, opgetekend door Harry Marell vanuit het torentje
boven de kasteelpoort. Ook kunt u uitgebreid nader kennis maken
met de burgemeester van Nuth, de heer Cox, die wij bereid vonden
zich te laten interviewen. Uiteraard staan wij, in het kader van onze
serie over religieuze landschapsmonumenten, uitgebreid stil bij de
restauratie en inzegening van de oude Mariagrot van Wijnandsrade.
In bulletin nummer 21 publiceerden wij deel 1 van het overzicht van
de belangrijkste jaartallen uit de geschiedenis van Wijnandsrade. Dat
ging tot het jaartal 1900. In deze editie treft u deel 2 (en tevens het
slot) van dit overzicht aan, waarin de twintigste eeuw wordt belicht.
De opstelwedstrijd die wij als heemkunde vereniging jaarlijks uit-
schrijven voor groep 8 van de plaatselijke Sint Stefanusschool is
inmiddels een traditie geworden. De (twee) prijs winnende opstellen
treft u hierna aan. Onder de titel ‘een koempel’ vertelt Fons Erens
een sfeervol en aangrijpend verhaal uit de bloeitijd van de mijnen. In
het vorige bulletin stelden wij Odilia Bruls aan u voor. Deze keer
drie ingetogen gedichten van haar hand. En nog veel meer bijdragen
completeren dit twee en twintigste Bulletin van uw heemkunde vere-
niging. Veel leesplezier!

Mocht u als lid van de Vrienden van Wijnandsrade ook zelf eens een
bijdrage willen schrijven dan wel er behoefte aan hebben te reageren
op een van de artikelen in dit blad; dat kan en daarvoor hoeft u niet
in het bestuur van onze vereniging te zitten. U kunt uw bijdrage of
reactie inleveren bij een van de redactie-adressen. Noteer alvast de
avond van 18 januari 1999 in uw nieuwe agenda. Dan vindt onze
volgende algemene ledenvergadering plaats. Aansluitend zal er, als
te doen gebruikelijk, een interessante activiteit worden georgani-
seerd. U wordt hiervoor ook nog apart uitgenodigd.

De redactie
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Vanuit de kasteeltoren van Wijnandsrade

De redactie heeft de hand weten te leggen op een geschreven ont-
boezeming uit november 1934 door de toenmalige priesterstudent
Harry Marell.

Hij werd als Henri Marell op 8 maart 1916 geboren te Wijnandsrade.
Hij volgde op het kasteel de priesteropleiding bij de paters
Minderbroeders-Conventuelen en legde zijn religieuze beloften af op
26 september 1936, Hij nam de kloosternaam Michael aan. Midden
in de oorlogsjaren, op 3 augustus 1941, werd hij eveneens te Wij-
nandsrade tot priester gewijd. Vervolgens haalde hij een graad in de
wijsbegeerte aan de Universiteit van Leuven. In die plaats doceerde
hij als professor aan het groot-seminarie. Later werd hij gardiaan van
de orde in Halle (B.). Hij heeft geijverd voor De Ridderschap van de
Poolse Franciscaner pater Maximilian Kolbe (1894 - 1941), die op
10 oktober 1982 door de paus heilig werd verklaard nadat hij al in
1971 zalig was verklaard.

Toen pater Marell op vierenzestig jarige leeftijd een chronische
ziekte kreeg, die hem aan een rolstoel kluisterde, kwam hij terug
naar Nederland en werd hij verpleegd in het bejaardenhuis Het Dal te
Ransdaal.

Daar overleed hij op 21 mei 1984 en werd hij vijf dagen later, na een
indrukwekkende uitvaartplechtigheid in onze parochiekerk, begraven
op het nieuwe kerkhof te Wijnandsrade, onder de kruisboom naast
pastoor Zinken.

Harry Marell heeft zijn hele leven van Wijnandsrade gehouden. Van
cen afstand leefde hij mee, met alles wat er zich in zijn geboortedorp
afspeelde en graag kwam hij er bij zijn familie op bezoek.

Veel inwoners van ons dorp hebben hem gekend als een wijze man
en een eerlijk priester, die de warmte van het Evangelie doorgaf en
die, ook toen hij er lichamelijk sterk op achteruit ging, blijmoedig en
dankbaar bleef Met de blijmoedigheid van Sint Franciscus, die hij
diende als directeur van de Derde Orde, aanvaardde hij zijn ziekte en
zijn afhankelijkheid.
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20 willen wij ons hem ook herinneren.

De redactie is er verheugd over dat wij na vierenzestig jaar als eerste
deze impressie kunnen publiceren, die hij als achttien jarige student
schreef na een bezoek aan het torentje boven de kasteelpoort.

(recente) blik vanuit de kasteeltoren
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