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Bij de voorpagina:

't Sjtaeveshuuske is de oudste veldkapel op het grondgebied van Wijnandsrade. In
het verleden raakte het diverse malen in verval, onder andere tengevolge van
vandalisme, maar werd het even zovele keren weer in ere hersteld. De laatste jaren
wordt ’t Sjtaeveshuuske vooral geteisterd door meer moderne vormen van overlast,
zoals graffiti. Na een recente opknapbeurt staat dit religieuze landschapsmonumentje
er weer als vanouds bij.

Sinds kort is het in het bezit van de Heemkundevereniging, dankzij een schenking
van de familie Pijls-Emons uit Puth-Schinnen.
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Redactioneel

Met dit Bulletin nummer 29 luiden wij onze eenentwintigste jaargang
in en sluiten wij een bijzonder druk twintigste jaar af, waarin wij
onder andere zorg droegen voor de organisatie van een Kerkepad voor
circa zestig geinteresseerden, de productie van het toneelstuk ‘Het
spook van kasteel Wijnandsrade’, de installatie van een nieuw
wegkruis te Laar, de organisatie van de tentoonstelling ‘Wijnandsrade
toen’ en de uitgave van het boek ‘Wijnandsrade, de parel van Zuid-
Limburg’. In dit Bulletin blikken wij terug op die tentoonstelling en de
publiekspresentatie van ons nieuwe heemkundige boekwerk’.
Daarnaast treft u hierna onder andere de kroniek over 2001 aan, deel 2
van het artikel over het archeologisch bodemonderzoek in de velden
rondom Swier, een nieuwe rubriek over ‘Limburgse volkswijsheden’,
een artikel over het oud tabernakel van de St. Stephanuskerk, een
portret van Mathijs Lindelauf — meer dan honderd jaar geleden
hoofdonderwijzer van de openbare school van Wijnandsrade - en
deel 5 uit de serie ‘Oorlogsdocumenten uit Wijnandsrade’.

Veel leesplezier!

In onze publicatie ‘Wijnandsrade, de parel van Zuid-Limburg’ is een
totaaloverzicht opgenomen van het veldkruisen en —kapellenbestand
op het grondgebied van Wijnandsrade.

Met het verschijnen van dit boek is de serie ‘Religieuze
landschapsmonumenten’, die in de afgelopen jaren in ons Bulletin
verscheen, afgesloten. Dat wil niet zeggen dat wij, bij nieuwe
ontwikkelingen aan het ‘wegkruisenfront’, daar geen aandacht aan
zullen besteden (Zo zullen wij in het volgend Bulletin de recente
restauratie van het wegkruis bij ‘De Bongard’ belichten).

Mocht u als lid van onze Heemkundevereniging ook zelf eens een
bijdrage willen schrijven dan wel behoefte hebben te reageren op een
van de artikelen in dit blad; dat kan en daarvoor hoeft u niet in het
bestuur of de redactie van onze vereniging te zitten.

1. Bij ‘Het spook van kasteel Wijnandsrade’ en het nieuwe wegkruis van Laar
stonden wij in het vorige Bulletin uitgebreid stil.
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Ook interesse én inspiratie? U kunt uw bijdrage of reactie inleveren
bij een van de redactie-adressen (of mailen naar w.oehlen@planet.nl).

Daarnaast, mocht u in het bezit zijn van oude foto’s, boeken,
voorwerpen, artikelen, enz. die betrekking hebben op Wijnandsrade en
die u op een verantwoorde manier in beheer wilt geven of die u bereid
bent te laten kopiéren of fotograferen; neem contact op met een van de
bestuursleden van uw Heemkundevereniging.

De namen en telefoonnummers staan achter in dit Bulletin.

Tot slot.

Aan dit nummer is een acceptgirokaart toegevoegd voor de jaarlijkse
contributie. Wij hopen dat u weer een bijdrage wilt storten ter
bestrijding van onze onkosten.

De contributie is, vrij maar bedraagt minimaal € 6 per jaar. Wij gaan
ervan uit dat de leden die het Bulletin per post ontvangen dit bedrag
verhogen. Uiteraard zijn wij dankbaar wanneer uw bijdrage hoger
uitvalt. Vele sterke schouders maken het werk licht.

De redactie
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In Memoriam

Zef L’Ortye de bard van Roa is niet meer,
maar zijn muziek blijft

Een groot verlies trof ons dorp op 18 januari 2002. De plaatselijke
bard, de man van de muziek in Wijnandsrade, de dorpsgenoot die
driekwart eeuw aan muziek heeft gedaan, is op tweeentachtig jarige
leeftijd overleden. Een grote leegte laat hij na, maar wel een leegte vol
prachtige herinneringen.

Wie kende deze eerste onder de vrijwilligers van ons dorp niet? De
Koninklijk erkende Fanfare St. Caecilia Wijnandsrade en de
Bloaskapel De Rotsjer Jonge hebben zonder Zef L’Ortye een heel
ander karakter. Precies honderdtien jaar, zo lang als de fanfare bestaat,
hebben de vader van Zef (Hary L’Ortye) en hij overbrugd; hun naam
stond onbetwist synoniem voor muziek in ons dorp. Zij hebben
ontelbare mensen geraakt met wat zij ten gehore brachten met en in dit
korps, dat al sinds decennia kwalitatief in de hoogste regionen van de
Limburgse blaasmuziek musiceert.

Zef L’Ortye had een hart dat voor zijn geboortedorp klopte. Als er wat
in het dorp te doen was, was hij immer van de partij. Als het even kon
componeerde hij dan ook nog een lied, zoals bij de restauratie van ‘t
Sjtaeveshuuske (Bulletin Wijnandsrade, nummer 4, 1983, pag. 79)
waarvan hij de dialecttekst op een lied van Schubert schreef. Of ter
gelegenheid van een jubileum van de voetbalvereniging. Wie
herinnert zich niet de feesttent bij de inzegening van de Isidoruskapel,
toen Zef L’Ortye zijn eigengemaakte lied op deze heilige voorzong.
Altijd stond hij klaar om teksten op borden te schilderen, om partijen
uit te schrijven als er alleen een partituur voorhanden was, om
uniformen van de juniorleden van de fanfare aan te passen of om
tijdens een feestavond in het Gemeenschapshuis achter de
geluidsapparatuur te zitten. Nooit werd er tevergeefs een beroep op
hem gedaan. Bij Zef L’Ortye stond de muziek altijd voorop.
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Toen de Vrienden werden opgericht, was hij een van de eerste leden.
Hij spelde elk Bulletin helemaal uit, niet omdat hij zo’n verwoede
lezer was, maar omdat het over dit dorp en haar inwoners ging. In het
begin heeft hij zelfs nog een jaar het bestuurslidmaatschap vervuld,
maar hij voelde zich geen vergaderdier. Hij wilde wel meedoen, zei
hij, maar aan vergaderen had hij een broertje dood. Uiteindelijk
meldde hij zich ook weer af, maar dit had geen invloed op zijn warme
genegenheid voor onze stichting c.q. vereniging.

Het dualisme in zijn persoon was, dat hij eigenlijk helemaal geen
behoefte had aan poespas en aan openbaar optreden, maar dat hij keer
op keer voorop liep als de fanfare uittrok en dat hij werd behangen
met koninklijke, kerkelijke en muzikale onderscheidingen. Maar het
liefste zat hij in de serre bij zijn huiskamer naar muziek te luisteren of
partituren uit te schrijven, stilletjes, teruggetrokken, zoals hij in de
vroegmis op zondagmorgen ook achterin de kerk zat.

En als hij het missiekruis op het kerkhof weer eens met veel geduld en
kundigheid gerestaureerd had en hij keek nadien naar het resultaat,
dan kon je de trots in zijn ogen zien. Dan was hij op zijn best.

Zef zat ook vol humor, droge humor vaak doorspekt met de nodige
zelfspot, maar hij kon ook met twinkelende oogjes genieten. Dan
sprak hij weinig woorden en zag hij de dingen beschouwend aan zich
voorbij gaan. En als er daarna weer muziek weerklonk, was hij
helemaal in zijn element.

Hij stond aan de wieg van de muzikale rondgang door het dorp in de
kerstnacht. Deze traditie is inmiddels niet meer weg te denken uit ons
gemeenschapsleven. Tot op zeer hoge leeftijd, enkele weken voor zijn
dood, trok hij mee. Zijn achteruitgaande gezondheid weerhield hem

niet: dit was zijn nacht, dit was zijn geschenk aan het dorp waarvan hij
zoveel hield.

En nog tot in lengte van jaren, als de grafsteen van Zef verweerd zal
zijn en er alleen nog maar herinneringen zijn aan deze bijzondere
dorpsgenoot, zal men in de kerstnacht de ronde doen in zijn naam, in
zijn geest. En van boven zal hij glimlachend mee neurién. En wie
goed luistert, hoort de woorden van de schlager die hij in 1957
componeerde en die vooral oudere inwoners nog kennen:
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Wienesroa, ich hawt van Dich

t Schoeénste durpke wat beschteit —
Veur mich is Wienesroa.

Ich zal hie altied blieve -

Ich zal hie noeéts weggoa.

En wo men is geboare —

En leep aan mooders hand.

En auch mit anger kingerkes —
Gespieéld haat in der zand.

Refrein: Wienesroa ich hawt van Dich

Wienesroa doe bis va mich
Ich hub dich toch zoeé leef.
Doe bis mien hartedeef
Uveral auch wo ich bin
Altied bliefste miene zin
Doarom noe eine Paaf

Veur Wienesroa Alaaf

‘t Likt hie zoeé omgeéve —

Doer weie bosch en veld.

En auch zoeé truk getrokke —

Wiet van 't schtadsgeweld.

't Haat zien schoeén verhoale —
Van oet den auwen tied.

Doarom hub ich mien durpke leef —
En wil ’t neet mié kwied.

En weé zou 't durp vergeéte —

Woe men is groeét gebracht.

Wo vader, mooder zurgde —

De ganse daag en nach.

Och howt altied euch durpke hoeég —
Al is 't nog zoeé klein.

En hub der soms eens geine mood —
Zing dan mer dit refrein.
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Zef L’Ortye, gedreven in actie als de dirigent van de Rétsjer Jonge.

Zef L’Ortye. Wijnandsrade is hem dankbaar en zal hem nooit
vergeten.
Dat hij moge rusten in vrede.

Het bestuur
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De Vrienden van Wijnandsrade
Twintig jaar jong

Op 22 december 1981 werd de Heemkundevereniging Vrienden van
Wijnandsrade — toen nog als een Stichting — opgericht. In december
2001 bestonden wij dus twintig jaar. In maart 2002 stonden wij daar
publiekelijk bij stil en lieten wij onder andere met de tentoonstelling
“Wijnandsrade toen’ en de presentatie van het heemkundig boekwerk
“Wijnandsrade, de parel van Zuid-Limburg’ zien hoe springlevend wij
zijn.

Tijdens de opening van deze tentoonstelling en de publiekspresentatie
van dit boek bracht voorzitter Jan Jansen die vitaliteit als volgt onder
woorden: ‘Beste Vrienden, welkom op deze feestelijke avond, waarop
de Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade een nieuw,
fraai boekwerk presenteert en u een nostalgische tentoonstelling
aanbiedt. Met deze twee initiatieven staan wij plechtig stil bij het feit
dat wij inmiddels alweer twintig jaar bestaan. Twintig jaar geleden
ging het zelfstandige dorpje Wijnandsrade op in de gemeente Nuth.
Logisch dat in die tijd de zorg bestond dat het landelijke
Wijnandsrade onder druk zou komen te staan. Reden waarom eind
1981 onze Heemkundevereniging is opgericht. Twintig jaar later mag
ik stellen dat het mooie Wijnandsrade haar karakteristieke schoonheid
heeft behouden en dat het daarnaast sindsdien een krachtige
Heemkundevereniging rijk is, die trots mag terugkijken op vele
activiteiten en initiatieven waarin het bewaken van het bestaande en
het ontsluiten van het verleden centraal heeft gestaan. Wij zijn
vanavond trots op die twintig jaar en op het te presenteren boekwerk
en onze tentoonstelling en zitten tegelijkertijd boordevol energie en
ideeén om in de naaste toekomst door te gaan met ons werk, dat erop
is gericht ervoor te zorgen dat Wijnandsrade tot in lengte van dagen
‘de parel van Zuid-Limburg’ mag blijven. Wij bieden u vanavond een
feestelijke avond aan, waarop wij ons nieuwe boek presenteren en
waarop burgemeester Sjraar Cox de tentoonstelling ‘Wijnandsrade
toen’ officieel zal openen’.
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Impressie van de tentoonstelling ‘Wijnandsrade toen’ (Foto: John Hellemans).

Impressie van de tentoonstelling ‘Wijnandsrade toen’ (Foto: John Hellemans).
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Wijnandsrade toen

Op zaterdag 16 en de zondagen 17 en 24 maart opende het
Infocentrum van kasteel Wijnandsrade haar deuren voor de
tentoonstelling  ‘Wijnandsrade toen’, die vele honderden
geinteresseerden trok.

Aan de hand van oude foto’s, documenten, gebrulksvoorwerpen,
archeologische vondsten, diapresentaties en demonstraties (onder
andere op het gebied van kantklossen en het ontromen van melk)
werden zij daarin teruggevoerd in de tijd.

Wijnandsrade, de parel van Zuid-Limburg

Tijdens deze tentoonstelling presenteerden wij het heemkundig
boekwerk ‘Wijnandsrade, de parel van Zuid-Limburg’; een fraai
vormgegeven publicatie, waarin de auteurs Jack Jetten en Wiel Oehlen
ons eeuwenoude kerkdorpje vanuit diverse invalshoeken belichten.
‘Wijnandsrade, de parel van Zuid-Limburg® staat boordevol
historische =~ informatie = en  actuele  sfeerimpressies  en
wetenswaardigheden. In dit boek wordt onder andere uitgebreid
aandacht besteed aan de bokkenrijders, de mijntijd, de gehuchten
Brommelen, Laar, Swier en Vink en aan de Heren van kasteel
Wijnandsrade en is een totaaloverzicht (met een wandelkaart)
opgenomen van het imponerende wegkruisen en —kapellenbestand.
Het boek is bijzonder fraai vormgegeven en gedrukt door Datawyse
uit Maastricht en bevat een groot aantal ondersteunende foto’s van de
hand van Jan Jansen en kunstzinnige illustraties, vervaardigd door
kunstschilder John Dekkers.

‘Wijnandsrade, de parel van Zuid-Limburg’, Jack Jetten en Wiel Oehlen (met
bijdragen van Godfried Egelie, Fons Erens en Hub Keulen), ISBN nummer 90-
804765-3-6, uitgave van Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade,
drukker Datawyse Maastricht, 225 pagina’s, prijs € 16, verkoopadres postagentschap
‘De Posthoorn’ te Wijnandsrade (alwaar ook degenen, die op deze publicatie hebben
vooringetekend en hun boek nog niet hebben afgehaald, dit kunnen athalen).
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