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Bij de voorpagina:

Hoeve Terlinden is een monumentale boerderij, gelegen aan de rand van het
landelijke Wijnandsrade en grenzend aan de drukke verkeersader A 76. De hoeve is
een grote carréboerderij met een gesloten binnenplaats en aangrenzende
bijgebouwen.

Het oudste gedeelte van dit complex wordt gevormd door een uit speklagen
opgetrokken middenvleugel, met links aan de straatkant een torentje en op de
linkerzijgevel een zogenaamd fronton (versiersel). De linkerpoort dateert uit 1797.
Op de klopper van de rechterpoort staat het jaartal 1802 aangegeven. De vleugels
van deze carréboerderij zijn opgebouwd uit twee bouwlagen met zadeldaken, waarin
enkele dakkapellen zijn opgenomen. De aangrenzende bijgebouwen bestaan uit een
bouwlaag met zadeldaken.

De inmiddels goedgekeurde verbredingplannen van de A 76 hebben tot gevolg dat
hoeve Terlinden in de naaste toekomst voor deze autoweg zal moeten wijken.

(Bron: Architectenbureau Beckers, Amstenrade).
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Redactioneel

Op 17 augustus overleed Hub Ritzen, actief bestuurslid van onze
Heemkundevereniging, een vrijwilliger pur sang en hét gezicht van
Swier.

Wij staan hierna in een In Memoriam stil bij zijn plotselinge
overlijden en zijn grote belang voor Wijnandsrade en de gemeenschap
van Swier.

In dit Bulletin treft u weer een breed scala van onderwerpen aan.
Naast de vaste rubricken ‘Rectificaties en aanvullingen’,
‘Oorlogsdocumenten uit Wijnandsrade’, ‘Limburgse volkswijsheden’,
‘Uit de oude doos’, ‘De communicantjes’ en de uitslag van de
jaarlijkse opstelwedstrijd treft u hierna bijdragen aan over het gouden
jubileum van pater van der Zee, het afscheid van de plaatselijke SRV-
man en een welkomstwoord aan de nieuwe burgemeester van de
gemeente Nuth alsmede actuele ontwikkelingen rondom een viertal
veld- en wegkruisen.

De gemeenschappelijke Nederlandse Steenkolenmijnen gaven in het
midden van de vorige eeuw het tijdschrift ‘Steenkool’ uit. Van de
hand van de schrijver A.J. Toussaint verscheen daarin de serie
‘Kolenland — Burchtenland - Sagenland’. In januari 1947 besteedde
Toussaint aandacht aan Wijnandsrade. Dat ‘spookachtige’ portretje
willen wij u uiteraard niet onthouden.

Enkele maanden later werd in de ‘Steenkool’ (van mei 1947) een
bijzonder sfeervolle en herkenbare fotoreportage opgenomen van éen
dag uit het leven van de mijnwerkersvrouw. Wij exposeerden die
foto’s begin 2002 tijdens onze jubileumtentoonstelling ‘Wijnandsrade
toen’. Op veler verzoek hebben wij deze pakkende impressie
(inclusief de oorspronkelijke bijschriften) in dit Bulletin opgenomen.

In de persoon van Miel Bruls uit Nuth mogen wij een nieuwe publicist
begroeten. Miel Bruls schreef in de achterliggende jaren diverse
historische artikelen, die onder andere in het weekblad Nuth en
Omstreken verschenen.
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In dit Bulletin is een bijdrage van hem opgenomen over de
bokkenrijder Hendrik Collaris uit Aalbeek, die betrokken was bij de
beruchte overval op het Panhuys te Wijnandsrade.

Veel lees- (en kijk)plezier!

Mocht u als lid van onze Heemkundevereniging ook zelf eens een
bijdrage willen schrijven dan wel behoefte hebben te reageren op een
van de artikelen uit dit blad; dat kan en daarvoor hoeft u niet in het
bestuur of de redactie van onze vereniging te zitten.

Ook interesse én inspiratie? U kunt uw bijdrage of reactie inleveren
bij een van de redactie-adressen (of mailen naar w.oehlen@planet.nl).

Daarnaast - mocht u in het bezit zijn van oude foto’s, boeken,
voorwerpen, artikelen, enz., die betrekking hebben op Wijnandsrade
en die u op een verantwoorde manier in beheer wilt geven of die u
bereid bent te laten kopiéren of fotograferen - neem contact op met
een van de bestuursleden van uw Heemkundevereniging. Hetzelfde
geldt voor mogelijke (historische) vondsten van bijvoorbeeld
scherven, oude dakpannen, munten, e.d. uit de bodem in en rondom
Wijnandsrade.

De namen en telefoonnummers van onze bestuursleden staan achter in
dit Bulletin.

De redactie
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In Memoriam

Hub Ritzen

In de nacht van 17 augustus overleed volledig onverwachts ons
bestuurslid Hub Ritzen. Met hem verliest Wijnandsrade een warme en
inspirerende persoonlijkheid en een bijzonder actieve verenigingsman
en Swier een goede vriend en de stuwende kracht achter het
plaatselijke verenigingsleven.

Het grote verdriet dat zijn veel te jonge overlijden teweegbracht en het
grote aantal mensen dat zich op woensdag 21 augustus tijdens zijn
begrafenis in en rondom de St. Stephanuskerk verzamelde, tonen aan
bij hoevelen Hub sympathie, respect en bewondering heeft
opgebouwd.
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Op zijn herinneringsprentje werd de verslagenheid en het grote respect
voor hem als volgt onder woorden gebracht:

‘Vandaag moeten wij afscheid nemen van Hub Ritzen, die 54 jaar jong
plotseling it het leven is gerukt. Hub was een lieve echtgenoot en een
zorgzame vader, die altijd voor zijn Lenie en Saskia klaar stond. Hub
was daarnaast zijn leven lang een harde en loyale werker, op wie
door iedereen blind kon worden vertrouwd. Gedurende de laatste 28
jaar was hij een toegewijd medewerker van DSM. Sinds enkele jaren
was hij als enthousiast lid verbonden aan het mannenkoor L Esprit.
Veel mensen hebben Hub leren kennen als een enthousiaste
verenigingsman en een actieve vrijwilliger, voor wie geen moeite te
groot was om iets te doen aan de leefbaarheid in Wijnandsrade en
vooral in zijn Swier’ (...)

Hub Ritzen was gedurende bijna twintig jaar de enthousiaste
voorzitter van de buurtvereniging van Swier; een bloeiende
vereniging, die jaarlijks garant staat voor vele aansprekende
activiteiten voor jong en oud.

In al die jaren was hij de kartrekker van een groot aantal, bijzonder
geslaagde evenementen, zoals fietstochten, wandelingen, gezellige
avonden en andere activiteiten, die de saamhorigheid van dit fraaie
gehucht zeer ten goede zijn gekomen.

Hub was overigens niet alleen de initiatiefnemer en organisator van dit
soort - meer gebruikelijke - activiteiten, die van een buurtvereniging
mogen worden verwacht. Hij heeft er in de loop der jaren ook voor
gezorgd, dat ter plaatse meer grootschalige gebeurtenissen konden
plaatsvinden, zoals touwtrekwedstrijden, inmiddels officieel erkende
wielercross- en veldloopwedstrijden (in samenwerking met de KNWU
en de NWRB respectievelijk met atletieckvereniging AVON uit Heerlen)
en exposities van oude ambachten, plaatselijke kunst en creativiteit.

Hub was een van de organisatoren van de jaarlijkse bedevaart van
Wijnandsrade naar de Basiliek van Sittard, hij bewerkstelligde de
aanleg van verkeersdrempels in Swier, op zijn initiatief is ter plaatse
de oude dorpspomp gereconstrueerd en werd op de kruising van Swier
met de Swierderkerkweg een wegkruis geinstalleerd. Dankzij zijn
stimulerende kracht en organisatorische talenten zijn daarnaast in de
achterliggende jaren twee fraaie boekwerken over Swier verschenen
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(in 1993 het heemkundige boekwerk ’Swier, zoals het was, is en mag
blijven’ en in 1997 de persoonlijke oorlogsherinneringen van de
Rotterdammer Wim Dubois ‘Swier, een gehucht dat echt bestaat’).
En natuurlijk mag als zijn meest in het oog springende mijlpaal
worden genoemd de bouw van de prachtige Isidoruskapel van Swier,
waarvan hij de initiatiefnemer en een van de kartrekkers is geweest.

Daarnaast heeft hij zich vele jaren actief ingezet als bestuurslid van
onze Heemkundevereniging.

Ook wij verliezen een goede vriend en een bijzonder actief
bestuurslid. Wij zijn Hub heel veel dank verschuldigd voor zijn
tomeloze inzet, zijn altijd positieve en opbouwende instelling en het
vele dat hij voor de gemeenschap van Wijnandsrade en Swier heeft
betekent en gerealiseerd. En daarnaast dat wij zovele jaren lang
hebben mogen samenwerken met zo’n fijne persoonlijkheid.

Wijnandsrade, Swier en de Heemkundevereniging zullen Hub heel erg
missen.

Dat hij moge rusten in vrede.

Het bestuur
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‘t Sjteaveshuuske

‘t Sjteaveshuuske.

Op 16 oktober 2002 passeerde de notari€le akte, waarin Johan en Anna
Pijls-Emonds wit Puth-Schinnen de eigendomsrechten van °‘t
Sjteaveshuuske en het bijbehorende  stuk grond aan onze
Heemkundevereniging overdroegen.

Het Algemeen Bestuur van de Vrienden van Wijnandsrade heeft, naar
aanleiding van deze volledig belangeloze overdracht alsmede het
gedurende vele jaren in stand en intact houden van ‘t Sjteaveshuuske (de
oudste veldkapel op het grondgebied van Wijnandsrade), unaniem
besloten de heer en mevrouw Pijls-Emonds met ingang van 1 december
2002 tot erelid van onze vereniging te benoemen.

Het bestuur
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Wijnandsrade

Door een laan van eeuwenoude lindebomen bereiken wij het
schilderachtige dorpje Wijnandsrade, met zijn schoonen ridderburcht,
omgeven door breede grachten, waarin kwakende eenden kopje
duikelen en dartele, snelle karpers het donkere wateroppervlak doen
kringelen. Voor de groote kasteelpoort blijven wij even staan, om het
trotsche wapen van de heeren van Bongart te bewonderen.

Het indrukwekkend gebouw werd in het jaar 1554 door Werner van
Bongart gebouwd. Het oude kasteel, dat op een heuvel nabij de kerk
lag, is geheel gesloopt. De heeren van Wijnandsrade, aan wie het
dorpje zooveel te danken heeft, hebben eeuwen lang zeer hooge
ambten bekleed en den keizer belangrijke diensten bewezen. Zoo
lezen wij, dat Wilhelm van Bongart, heer van Wijnandsrade, en eenige
andere heerlijkheden, erfkamerheer van Luxemburg en het graafschap
Chiny, keizerlijk en keurvorstelijk Beiersch kamerheer, als luitenant-
kolonel over een regiment van duizend paarden roemrijk aan de
krijgsverrichtingen gedurende den Dertigjarigen Oorlog heeft
deelgenomen. Hij sneuvelde in den slag bij Leipzig en werd in de kerk
van Wijnandsrade begraven, waar het prachtige grafmonument in den
muur aan de epistelzijde voor de bewoners van de heerlijkheid
Wijnandsrade een blijvende herinnering aan de grootheid hunner
voormalige heeren is.

Na de verovering van Maastricht door de Hollanders in het jaar 1632
maakten de Staatsche troepen zich meester van een groot gedeelte van
Overmaas. Wijnandsrade werd ook bezet en door zware
brandschattingen tot armoede gebracht. Om aan de overmatige
eischen te kunnen voldoen, moesten de ingezetenen tot driemaal toe
een groote geldleening aangaan, waardoor het dorpsbestuur in groote
financieele moeilijkheden kwam.

In 1661, toen het land van Overmaas tusschen Spanje en de
Vereenigde Provincién verdeeld werd, bleef Wijnandsrade Spaansch
gebied, wat voor de bewoners een groote geruststelling was.
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Het jaar 1702 bracht nog heel wat tegenspoed, doordat de Engelschen
onder generaal Marlbourough door het land trokken. Wijnandsrade
moest gedurende tien dagen een troep paardenvolk herbergen. Alle
voorraden aan levensmiddelen en veevoer werden in beslag genomen
en de niets ontziende soldaten vernielden de veldvruchten, zoodat de
bewoners weer verschillende jaren hard moesten zwoegen om deze
ramp te boven te komen.

Pas na den vrede van Utrecht braken betere tijden aan en kon het land
van Valkenburg zich langzaam van de zware slagen herstellen.

In den nacht van den twintigsten April 1762 brachten de Bokkerijders
een bezoek aan Wijnandsrade. Het was een troep gauwdieven uit de
omgeving van Kerkrade, die onder leiding van hun hoofdman in den
duisteren nacht naar het ‘Panhuis’ slopen. Nadat overal in den omtrek
de wachtposten waren uitgezet, gaf de aanvoerder het bevel voor den
aanval. Een twaalftal gemaskerde bandieten liep in gebukte houding

Grafimonument van Wilhelm van Bongart in de St. Stephanuskerk.
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naar de woning van den dorpsbrouwer Ritzen, die tevens ook
winkelier was. Na een kort onderzoek wees de aanvoerder twee
bendeleden aan, die een gat in den muur moesten boren op de hoogte
van het slot. Zonder aarzelen traden vier mannen uit de groep naar
voren. Twee haalden hun werktuigen van onder hun kielen te
voorschijn en begonnen het gat te maken, terwijl de beiden anderen
hun vuurroeren gereed hielden, om bij onraad onmiddellijk te kunnen
schieten.
Door het geknars ontwaakte de brouwer, die behoedzaam uit zijn bed
stapte en naar het raam sloop, dat uitzicht gaf over de binnenplaats.
Voorzichtig gluurde hij door de gordijnen. Toen hij daar die zwarte
gedaanten bij zijn huisdeur bezig zag, stond hij een oogenblik verstijfd
van schrik, want hij begreep direct, dat een troep Bokkerijders op hun
geheimzinnige bokken uit de lucht op zijn erf was neergestreken. De
brouwer wekte zijn huisgenooten en haastte zich naar de voorkamer,
waar zijn geladen geweer stond. Hiermee schoot hij op de aanvallers,
die onmiddellijk terugvuurden. Daar Ritzen inzag, dat de huisdeur
spoedig zou bezwijken, trok hij zich in een andere kamer terug, waar
hij, geholpen door zijn vrouw en dienstbode, de deur met
meubelstukken barricadeerde.
De bandieten waren intusschen het voorhuis binnengedrongen. In den
winkel vonden zij een goeden buit, die haastig in zakken gestopt en
naar buiten gesleept werd. Toen Ritzen weigerde zich over te geven,
maakten de Bokkerijders zich gereed om de binnendeur te rammeien.
Hevig bonsden zij met een balk tegen de deur, waarvan de paneelen
reeds bij den eersten stoot barstten. De vrouwen gilden en renden naar
de achterste kamer. Haastig stietten zij de luiken open. Maar dit werd
hun ongeluk. De Bokkerijders, die in de huiwei stonden, schoten hun
geweren af en klommen als katten door de open vensters naar binnen.
Eenige minuten later lagen Ritzen en de beide vrouwen gebonden op
den grond.
Nadat de tusschendeur geopend was, trad de aanvoerder naar binnen
en hij eischte op barschen toon, al het geld, dat in huis was. Daar
Ritzen geen antwoord gaf, beval de hoofdman aan zijn beiden
adjudanten den brouwer tot spreken te dwingen. Zoover kwam het
evenwel niet.
Door de schoten waren de dorpelingen uit hun slaap opgeschrikt. De
koster, die al dadelijk begrepen had, dat er onraad was, rende naar de
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